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Groep 1/2 A

Tijdens de Grote Rekendag gingen de
kinderen aan de slag met het stapelen van

blokken.
Het doel was om de hoogste toren te

bouwen die stevig genoeg stond om niet om
te vallen –

degene met de hoogste, stabiele toren was
de winnaar!

Daarnaast hebben de kinderen tulpen
geschilderd met een vork in het kader van

het thema
lente.

Tijdens de smaakles hebben de
kinderen verschillende fruitsoorten

geproefd, zoals
aardbei, banaan en ananas.Veel

kinderen vonden het lekker om een mix
van verschillende

vruchten tegelijk te proeven of te
drinken.



Groep 1/2 B

Rekenen:
Wij houden van bouwen. In de bouwhoek komen dan ook de mooiste bouwcreaties tot

leven. Maar niets zo leuk om deze bouwwerken ook een keertje met echte bouwstenen te
maken.

Thema afsluiting:
Niets zo leuk als het thema lente af te

sluiten met een bezoekje aan de
kinderboerderij. En

als wij niet naar de kinderboerderij
kunnen, komt de kinderboerderij naar

ons.
Bedankt Boer Wim voor de leuke

ochtend vol knuffel boerderijdieren.



Groep 1/2 B

Onderzoekend leren:
Wij hebben bonen geplant. Eerst hebben

wij de bonen in watten gelegd en laten
ontkiemen.

Daarna hebben wij ze in potgrond
gestopt. Wij mochten de bonenplant

mee naar huis
nemen. De bonenplant in de klas wordt

al best groot: wat zorgen wij er goed
voor. Water,

licht en lucht is alles wat ze nodig heeft!

Met juf Irene hebben wij daarna geprobeerd om gevouwen papieren bloemen in water te
leggen. En weten jullie wat? De bloemblaadjes gaan 1 voor 1 weer open! Wat een leuk

proefje.

MKortom: Wij hebben weer heel wat geleerd en vooral heel veel plezier gehad met
elkaar!!!



Groep 3

Handvaardigheid & Tekenen

In groep 3 is het altijd leuk wanneer het tijd is om te knutselen. Zo zijn wij
creatief bezig met

borduren, kleien, knippen, plakken, vouwen en kleuren.



Groep 3

Woordenschat uitbreiden

In Veilig Leren Lezen Kern 10 leerden wij over de natuur en
met de nieuwe woorden die wij

leerden, maakten wij een collage over alles wat bij een
boom hoorde.



Groep 3

Creatief schrijven



Groep 3

Creatief schrijven



Groep 3





Groep 4



Groep 4

Wetenschap is leuk!
In de smaakles proefden we yoghurt met verschillende kleurstoffen en fruit. 
Zo ontdekten we hoe de smaak kan veranderen door wat je erbij doet.

Boekenhoekje



Groep 4
Salaam aleikom lieve allemaal,

Ik ben Maisam en ik wil graag mijn ervaring met jullie delen van de afgelopen drie jaar
hier op Al Amana. Ik heb het hier echt enorm naar m'n zin gehad. Er hing altijd een
fijne en gezellige sfeer, niet alleen tussen de kinderen, maar ook met de juffen.
Ik heb hier veel geleerd, niet alleen uit boeken, maar ook van alle mooie momenten met

de kinderen om me heen. Bedankt voor alle leuke herinneringen.

Liefs,
Maisam

In groep 4 hadden wij plezier,
Elke dag opnieuw, samen hier.
Met liefde, rust en salaam,
Werkten wij als één mooie naam.
Siham leest met zoveel kracht,
Maya brengt de klas aan het lachen zacht.
Esme deelt haar fijne woord,
En Ibtisaam wordt graag gehoord.
Amina tekent als een ster,
Melek straalt van heel dichtbij en ver.
Osama helpt met groot geduld,
En Ali ́s lach is oprecht en gevuld.
Ahmed rent en sport heel snel,
Saleh rekent supersnel en fel.
Lina is creatief en lief,
Haar ideeën zijn altijd actief.
Ikram is vriendelijk elke keer,
Asenat deelt haar kennis weer.

Mohamed speelt met goed gedrag,
Adam maakt de klas elke dag blij.
Lava droomt met mooie zinnen,
En Omar helpt altijd van binnen.
Sara ́s hart is groot en fijn,
Aya wil er voor iedereen zijn.

Maryam bidt met veel respect,
En zegt vaak iets dat je echt raakt of wekt.
Met de juffen aan onze zij,
Wij groeiden in kennis en waren blij.
Groep 4, jij was een kostbaar jaar,
Vol liefde, leren en elkaar.
Alhamdulillah voor dit mooie moment,
Dat Allah ons veel goeds schenkt en kent.



Groep 5



Groep 5

Ramadan Knutselwerkjes



Groep 6

Taalles
De kinderen van groep 6 moesten telefonisch

een product verkopen. Ze hebben de les
eerst gemaakt daarna mochten ze in
tweetallen een rollenspel uitvoeren.

De IQ Fit is leuk om te doen en ik ben soms
gestrest en dan vind ik het fijn om

puzzelend tot rust te komen.
Ik vind het leuk, omdat je veel figuren kan

nabouwen.

Meryem groep 6

We hebben ook een andere puzzel in de
klas. De kinderen die klaar zijn mogen dan
ook de puzzel gaan maken. Ik vind het fijn
dat je dan samen met een aantal kinderen

de puzzel in de klas kunt maken.

Meryem groep 6



Groep 6
Wij krijgen elke keer een beloning als we

ons goed gedragen. Als de pot met kralen
helemaal vol is, mogen we samen iets leuks

doen. Deze keer kozen we voor het
Huygenspark. Daar gingen we lekker

spelen en samen lunchen.
De juffen trakteerden ons op een ijsje en

wat te drinken. Het was superleuk! We
hebben heerlijk gespeeld en gezellig met

elkaar gegeten.
Amira groep 6



Groep 6

Zomervakantie
De leerlingen wisten al waar ze

naartoe
zouden gaan in de zomervakantie. De
meeste leerlingen hebben er enorm

zin in
om daar naartoe te gaan.

Week van Hijab
De leerlingen deden oprecht hun best

tijdens de hijabweek. Ze hebben de beste
identiteit getoond.



Groep 7



Groep 8
Bezoek aan het Historisch Museum Ede

We gingen met de klas naar het Historisch Museum in Ede. We leerden daar veel over
waarom mensen vroeger spullen verzamelden en wat voor voorwerpen belangrijk voor hen
waren. We bekeken allerlei oude spullen, zoals meubels, gereedschap en zelfs toiletten van
vroeger! Het was verrassend om te zien hoe anders die eruit zien dan de toiletten die we nu

gebruiken.
We ontdekten ook dat veel van deze voorwerpen een verhaal vertellen over het leven in

vroeger tijden. De leerlingen kregen de opdracht om in groepjes een kleine tentoonstelling te
maken met de informatie die ze hadden gekregen. Het was prachtig om te zien hoe
enthousiast ze waren om zelf aan de slag te gaan en hun kennis te delen met elkaar.

Het was een bijzonder leerzame en creatieve dag. De kinderen hebben niet alleen veel
geleerd over het verleden, maar ook zelf ervaren hoe het is om een tentoonstelling te

maken. Het was voor iedereen een leuke en waardevolle ervaring!

Plezier en evenwicht in de gymles
Tijdens de gymles deden de leerlingen een leuke oefening

met balanceren. Ze liepen over
banken, stonden op één been en moesten samenwerken

om hun evenwicht te bewaren.
Soms wiebelden ze flink, maar dat zorgde juist voor veel

gelach.De sfeer was top. Iedereen
moedigde elkaar aan en hielp waar nodig.Een les vol

plezier, beweging en teamwork!



Groep 8

Week van de Hijab
Tijdens de Week van de Hijab mochten de leerlingen
de hele week mooi islamitisch gekleed
naar school komen. Wat zagen ze er netjes uit! Aan
het eind heb ik één meisje en één
jongen gekozen als winnaars. Zij vielen op door hun
mooie en verzorgde kleding. Goed
gedaan allemaal!

Gedichten Challenge: de hijab
De leerlingen deden mee aan een gedichten
challenge over de hijab. Ze schreven hun eigen
gedicht en dachten goed na over wat de hijab voor
hen betekent. Er kwamen mooie en
persoonlijke teksten uit. Hieronder ziet u het
winnende gedicht en de winnaar.

Winnaar Art Challenge: ‘Eid feest’
Voor het Suikerfeest deden de leerlingen mee aan
een creatieve art challenge. Ze maakten
kunstwerken die pasten bij het feest. Kleurrijk,
vrolijk en met veel betekenis! Er zat veel
talent tussen, maar één kunstwerk sprong eruit.
Deze leerling is uitgeroepen tot winnaar.
Goed gedaan en gefeliciteerd!



Schoolreisje groep 8 – Walibi!
Wat een feest was het! Groep 8 ging op schoolreisje naar Walibi en we hebben volop
genoten. Gierende gilletjes in de achtbaan, lachen in de wildwaterbaan. Voor veel kinderen
was dit hun eerste keer in zo’n groot pretpark en voor iedereen was het bijzonder.
Want dit was niet zomaar een schoolreisje... het was hun allerlaatste van de basisschool!
We hebben samen mooie herinneringen gemaakt die ze niet snel vergeten. Een dag vol
plezier en vriendschap. Tussendoor genoten we van een lekker broodje döner of frietjes om
even uit te rusten en weer energie te krijgen.
Nu gaan ze door naar het voortgezet onderwijs, maar deze dag nemen ze mee in hun
rugzak vol basisschoolavonturen!

Groep 8
Iftaar op school
Deteamkamer was feestelijk ingericht en de leerlingen hadden allemaal iets feestelijks aan.
Ze hadden heel veel verschillende lekkere gerechten meegenomen: van zoete baklava tot
hartige hapjes en kleurrijke fruitschalen. De tafels stonden vol lekkernijen . Er hing een
warme sfeer van saamhorigheid. Iedereen hielp mee met uitdelen en opruimen. Ouders,
leerkrachten en leerlingen genoten samen van dit bijzondere moment. Het was niet alleen
gezellig, maar ook leerzaam en verbindend. Een avond om niet te vergeten!



Zoek de 10 verschillen


